
SINT MEDLEY! (Dikgedrukte stukjes leren ☺) 
 
sint 15x 
 
t is weer sint (sint) sinterklaas is weer in land 
ja sint  (sint sint) het stond vanochtend in de krant 
kijk daar is daar is ie daar is sint weer op zijn paard 
je kunt zijn rode meiter zien, zn staf en zijn witte baard 
we kijken het sinterklaas journaal  elke dag met veel plezier 
we tellen de dagen uren af vol met blijdschap en vertier  
het is weer sint (sint) sinterklaas is weer in het land 
yeah sint (sint sint)  het stond vanochtend in de krant 
 
oh sinter (sinter), sinter ( sinter), sinter  sinterklaas! 
oh sinter (sinter), sinter ( sinter), sinter  sinterklaas! 
 
De hele klas die komt versiert ik krijg cadeautjes van de sint 
Hij komt 5 december langs we zijn zo blij als een kind 
het is weer sint (sint) sinterklaas is weer in het land 
yeah sint (sint sint)  het stond vanochtend in de krant 
Een hele zak vol cadeautjes staat dan zomaar voor de deur 
Voor iedereen een pakje ja je moet wachten voor je beurt 
het is weer sint (sint) sinterklaas is weer in het land 
yeah sint (sint sint)  het stond vanochtend in de krant 
 
We tellen al in september af tot 5 december 
Ja vanaf september en nu is het al zover 
het is weer sint (sint) sinterklaas is weer in het land 
yeah sint (sint sint)  het stond vanochtend in de krant 
 
oh sinter (sinter), sinter ( sinter), sinter  sinterklaas! 
oh sinter (sinter), sinter ( sinter), sinter  sinterklaas! 
------- 
Wie komt er alle jaren daar heel uit Spanje varen?  
Over de grote grote zee Sint Nicolaas hoezee  
Wie heeft een zak vol koekjes speelgoed en prentenboekjes? 
wie brengt een zak vol lekkers mee Sint Nicolaas hoezee 
Wie komt er alle jaren daar heel uit Spanje varen?  
Over de grote grote zee Sint Nicolaas hoezee 
------- 
Vijf december, Vijf december, Vijf december! 
Ik wacht al een jaar  
Had m’n verlanglijst al in augustus klaar  
vijf december, vijf december, vijf december  
‘t Duurde veel te lang  
Een streep voor elke dag op ‘t behang  
vijf december, vijf december, vijf december  
 
Wat keek ik uit naar deze dag  
waarop we pakjes-avond gaan vieren  
En vanavond, is het één groot feest omdat de Sint dan komt  
Hoop dat ik veel cadeautjes krijg en dat ik lekker veel snoepen mag  
en heel laat naar bed Ja, want morgen is het toch een vrije dag  
Ja het is!  
vijf december, vijf december, vijf december 
vijf december, vijf december, vijf december! 
------ 
Ja dat is Sinterklaas met zijn maat Pieterbaas  



die zijn weer uit Spanje gekomen  
zij hebben weer zakken en manden en pakken vol lekkers en moois mee genomen 
oohoh, oohoh, oohoh, oohoh, sint nicolaas 
oohoh rommel de bommel oohoh wat een geraas 
oohoh rommel de bommel oohoh sint nicolaas 
Zij gaan met gemak op het paard over het dak  
geen regen of geen wind kan hen hinderen  
Ze malen meteen door de schoorsteen dan heen...  
Zijn hier ook stoute kinderen? 
 
Ohoho ohoho ohoho 
hoor wie klopt daar kinderen 
hoor wie klopt daar kinderen  
hoor wie tikt daar zachtjes tegen het raam 
’t is een vreemdling zeker  
die verdwaald is zeker 
zou eens even vragen naar zijn naam. 
 
sint nicolaas sint nicolaas 
brengt ons vanavond een bezoek 
en strooit dan wat lekkers in een of andere hoek 
Ohoho ohoho ohoho 
------- 
heel het jaar in spanje kijk ik hier naar uit ik droom ervan zodra ik al mijn ogen sluit 
over de middellandse zee en ook de oceaan naar waar de kids hier aan de kade staan 
kom op en zwaai Naar de kinderen: zwaai 
zwaai ik naar jou zwaai jij dan terug naar mij want van zwaaien word ik zo blij 
 
we komen dan hier aan in nederland 
met kadootjes en snoepgoed in de hand 
we brengen die dan langs bij de kinderen 
die zo braaf hier aan de kade staan 
kom op en zwaai naar de kinderen: zwaai 
zwaai ik naar jou zwaai jij dan terug naar mij want van zwaaien word ik zo blij 
 
nanana he! nanana he! nanana he! nanana he! 
ieder jaar december komt hij uit spanje aan geholpen door zijn pieten die langs de huizen gaan 
hij komt over de daken zijn paardje in galop we zingen al zijn liedjes horen jullie ook geklop? 
 
Refrein: 
Hey, hey sinterklaas slaat u mij niet over? Hey, hey sinterklaas rij mijn huisje niet voorbij 
Hey, hey sinterklaas De boot is aangekomen hoor ik uw paardje lopen? komt u ook langs mij? 
Nanana he nanana he hey sinterklaas hey sinterklaas he (2x) 
 
een handje pepernoten een groot stuk speculaas is hij al voorbij gekomen of zie ik daar sintnicolaas? 
want het is pakjes avond ik zing zo luid ik kan ja, als hij maar bij mij komt de goedheiligman! 
 
Refrein 
Nanana he nanana he hey sinterklaas hey sinterklaas he (4x) 
 
hoor wie klopt er daar? Oho ik wacht het hele jaar! Ohohoho 
vergeet u mij niet? Oho die goede sint en piet. Yeah! 
 
Refrein 
 
 
 
 



SPOTLIGHTS 

 
1: Ik kan dit, ik wil dit, muziek is alles voor mij 

2:  The sky is the limit, we gaan de sterren voorbij 

3: Laat het beginnen, we willen zingen in de spotlights 

 

1:  We doen het, daar gaan we, zet al je zorgen opzij 

2: We delen passie, we maken, gedachten realiteit 

3:  Laat het beginnen, we willen zingen, we staan te springen, tе springen 

 

[Refrein] 

Mag ik voor altijd in de spotlights? 

Geniеt want dit is ons moment 

Yeah-eah, yeah-e-eah 

Ooh, in de spotlights 

Is alles perfect, dan ben ik op m'n best 

Our life is all right in the spotlights 

Zo worden dromen levensecht 

Yeah-eah, yeah-e-eah 

Ooh, in de spotlights 

Is alles perfect, ik ben echt op m’n best 

Ja, in de spotlights 

 

Hey! 

 

1: Ze klappen, ze juichen, 't Publiek gaat helemaal los 

2: Laat het doek nooit meer sluiten, nee, ik wil niet dat het stopt 

3: Laat het beginnen, we willen zingen, we staan te springen, te springen 

 

[Refrein] 

 

1: Wat een droom, wat een tijd 

2: Maar de show gaat voorbij 

samen: Jij gaat jouw weg en ik de mijne 

1: Best friends forever 

2: Memories together 

3: En die blijven  

1,2:  En die blijven 

Hey! 

------------- 

 

[Refrein] 

In de spotlights 

 
 
 
 
 
 
 



Kus voor Sinterklaas 

Als hij lacht, lacht hij naar jou, lacht hij naar mij, lacht ie naar ons allemaal. 

Als hij schrijft, schrijf hij jouw naam, weet van jouw bestaan, dat is toch niet normaal. 

Ik wil iets doen, jij wilt iets doen, kom we geven hem een zoen. 

Ref: 

Een kus voor Sinterklaas, een kus voor Sinterklaas. 

Zijn baard prikt in jouw gezicht maar zijn brede lach geeft jou weer wat licht. 

Een kus voor Sinterklaas, een kus voor Sinterklaas. 

Een kus, een kus voor Sinterklaas. 

Als hij loopt, loopt hij in zijn sleep, net als een superheld, met zijn rode cape. 

En als ie praat, is hij je vriend, vind jij niet ook dat hij wat terugverdient.  

Ik wil iets doen, jij wilt iets doen, kom we geven hem een zoen. 

Refrein 

En dan loop je naar hem toe, gaat op je tenen staan. 

Jouw beide lippen op zijn wang, drukt ze zachtjes tegen hem aan. 

(2x) 

Refrein 2x 

 

 

Carnival 

come one the party has starded, everybody's waiting down at the beach 

the night is very warm now, millions of stars burning just out of reach 

(oh-ooh) here the drums and listen to our song(oh-ooh)  let us celebrate all night long 

 

Refrein: 

carnival in the carribean 

carnival on a coconut island 

come dance with us two  

we're waithing for you, there’s a carnival 

oh whee oh oh whee oh nanaa ey ya 

 

come on there's no time for sleeping, let us go hoela hoela and go cha-cha-cha 

the water is very blue now, in the summer forever, here where we are now 

(oh-ooh) here the drums and listen to our song(oh-ooh) let us celebrate all night long 

Refrein 

 

oooooh whee ooh (whee ooh) nanana 

here's a carnival 

oh whee oh oh whee oh 

nana eey ya 

carnival! 

 

Refrein 

 

 

 

 



HALLOWEEN 

 

’s Avonds laat, kruipen wij uit de grond 

Uit alle hoeken en gaten, sluipen wij rond 

Op onze knieën, Dan overeind 

Echte griezels, In de maneschijn 

 

Refrein:  

Wij zijn zombies, Wij zijn heel erg oud, Echte zombies, En we hebben het koud 

Wij zijn zombies, We komen uit de grond, Als de maan schijnt, Dansen wij in het rond 

 

Wij houden van spanning, We spoken om je heen 

Als vampiers en heksen Springen wij op één been 

’s Avonds laat, Breekt het feest echt los 

Als weerwolven en elfen, Dansen door het bos 

 

Refrein 

 

Handen omhoog, Als een monster met één oog 

Stap naar links, stap naar rechts, Hou je handen hoog 

Draai je heupen rond, En stamp op de grond 

In het holst van de nacht, Doen wij de zombiedans  

 

Iedereen die ons ziet, Staat stokstijf 

We jagen ze allemaal, De stuipen op het lijf 

Op onze knieën, Komen wij overeind 

Echte griezels, In de maneschijn  

 

Refrein 2 x 

 

 

 

Het is Koningsdag 

Het is koningsdag, het is koningsdag 

En wij zwaaien met de vlag. 

Het is koningsdag, het is koningsdag 

En wij zwaaien met de vlag. 

Zwaai, zwaai, omhoog en opzij, wij zijn allemaal blij. 

 

3x 


